
Struikelstenen 

     Ik heb je bij je naam geroepen, 

     je bent van Mij. (Jesaja 43, 1c) 

 

Zeg niet de namen van weleer, 

de stoepen raken vol met traan. 

Noem wel de levens nog een keer, 

Geef kleur aan wit op zwart bestaan. 

 

Toch moeten namen klinken, want 

wie zwijgt, stemt iemand toe zijn dood. 

Spreek uit: Cohen en Rotschild en  

Rosa, Jacob - met eerbied Jood. 

 

De oorlog gaat nooit meer voorbij: 

de dood, het leed aan zoveel mens.  

Wie Vecht heet wordt zomaar vermoord, 

een kind passeert een laatste grens. 

 

De ouders van de Oosterlaan, 

het meisje van de Hertenstraat  

en oma's, opa's, duizenden, 

zij léven - noem hun zijn als daad.  
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